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DÜNYA ÖĞRETMENİ 


Hakkında, 
Nostradamus'un Kehanetleri 


X = 75 


Uzun süredir beklenen o, hiçbir zaman 

Avrupa'da dönmeyecek, Asya'da ortaya çıkacak Yüce Hermes'ten çıkan birlikten biri 

Doğu'daki diğer bütün güçlerin üzerinde büyüyecek. 


VI - 70 


Yüce Chyren dünyanın şefi olacak 

‘Plus oultre’ den sonra sevilecek, çekinilecek ve korkulacak Ünü ve övgüsü göklerin ötesine ulaşacak, 

Ve sadece muzaffer ünvanı ile yetinecek. 


У - 53 


Güneş'in yasası Venüs ile çekişiyor, 

Kehanet ruhunu kendine mal ediyor: 

Ne biri ne de öbürü anlaşılacak, 

Yüce Mesih'in yasası Güneş sayesinde unutulmayacak. 


VII - 24 


Mars ve asa (*) bir hizaya gelecekler, 
Yengeç altında felaket getiren bir savas: 
Kısa bir süre sonra yeni bir Kral kutsanacak, Yeryüzüne uzun bir süre için barış getirecek. 
(Ref: 5) 


(9) “Asa” burada, Jüpiter anlamına gelmektedir ve Wölner'e göre, bu sıralamanın meydana geleceği yegâne tarih 21 Ocak 2002'dir. Dehşetli bir savaş olacak... ve bunu uzun bir barış çağı izleyecektir. 


Hz. İSA ve 12 Havarisi 


İsviçre'de medyom Hannen Swaffer vasıtasıyle, uzun yıllardır çok değerli tebliğler vermiş olan yüksek Rehber Ruh Silver Birch, 4 Boyutlu Spatyom mekânında bulunan bir varlıktır. Kendisini şöyle tanitmistir: 

«Ben bir beyaz adam değilim. Ben bir kızılderiliyim. Amerika'nın Kuzey Batı dağlarında (en son 3000 yıl önce) yaşamıştım. Ben sizin vahşi dediğiniz kimselerdenim. Fakat sizin Batı dünyanızda, 3000 yıl öncesinin mütevazi Kızılderilileri arasında gördüğümden çok daha fazla vahşet, zulüm ve cehalet gördüm. Bugün bile, beyazların, ekonomik bakımdan kendilerinden kötü durumda olanlara tatbik ettikleri zulüm, Büyük Beyaz Ruh'a karşı işlenen en büyük günalılardan birisidir.» 

Yüksek Rehber Ruh Silver Birch, Hz. İsa ve 12 Havarisi için ise şunları söylemiştir: 

«Nasıralı (İsa)nın dünyanızda yerine getirmesi gereken büyük bir misyonu vardı. Siz bunu kabul etmeyebilirsiniz ama, ben Nasıralı'yı bir çok kereler gördüm. 

Size şunu söyleyeyim ki, sizin Spiritüalizm diye adlandırdığınız, ancak benim “Ruhun Kudretinin Faaliyeti? dediğim şeyin başlıca harekete geciricisi Nasıralı İsa'dır. 

Misyonunu yerine getirmesi için, psişik güç temin edecek kişileri seçmesi gerekiyordu. Bunlar, eğitim görmüş, kültürlü, sosyal mev- ki sahibi ya da entellektüel kişiler değildi. Bu insanlar, Nasirah gibi, ancak kendisinden çok daha az derecede ruhsal yeteneklere sahip olan kişilerdi., Böylece onlar, kendisi için, mükemmel bir psişik ve spiritüel güç santralı oluşturdular.» 
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Matta: 24/27-28 

«İsa onlara dedi: Çünkü şimşeğin şarkta çıkıp garpta dahi görüldüğü gibi, İnsanoğlu'nun gelişi de böyle olacaktır. Leş nerede ise, kartallar orada toplanacaklar (...) İnsanoğlu'nun alameti gökte görünecek (...) İnsanoğlu'nun gökün bulutları üzerinde kudretle ve büyük ışıkla geldiğini görecekler.» 


Luka; 21/20-24 

«isa onlara dedi: Güneşte, ayda ve yıldızlarda alâmetler, denizin ve dalgaların uğultusundan dolayı şaşkınlıkta olan milletlere yeryüzünde sıkıntı olacaktır; insanlar korkudan, ve dünyaya gelmekte olan şeyler için beklemekten bayılacaklar; çünkü göklerin kudretleri sarsılacaktır. Ve o zaman onlar İnsanoğlu'nun bulutta kudret ve büyük izzetle geldiğini göreceklerdir. Fakat bu şeyler olmaya başlayınca yukarı bakın, ve başınızı kaldırın; zira kurtuluşunuz yaklaşıyor.» 


Vahiy: 6/12-17 

«Ve Kuzu altıncı mühürü açtığı zaman, gördüm, ve büyük zelzele oldu, ve güneş kıldan çul gibi siyah oldu, ve bütün ay kan gibi oldu; ve gökün yıldızları, incir ağacı büyük yel tarafından sarsıldığında ham incirleri attığı gibi, yer üzerine düştüler. Ve gök, dürülmekte olan bir tomar gibi çekildi; ve her bir dağ ve ada yerlerinden kaldırıldılar. Ve dünyanın kralları ve büyükleri ve binbaşıları ve zenginleri ve kudretlileri ve her kul ve hür adam mağaralara saklandılar; ve dağlara ve kayalara diyorlardı: Üzerimize düşün, ve taht üzerinde oturanın yüzünden, ve Kuzu'nun gazabından bizi gizleyin; çünkü onların gazabının büyük günü geldi, ve kim durabilir?» 
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HZ. İSA VE MİSYONU 
Yüksek Rehber Silver Birch'den 


«Hz. İsa, Büyük Ruh'un yolunda bir vazifeyi (misyonu) yerine getirmek üzere yeryüzünde bedenlenmis, Büyük Ruh'un bir elçisi idi. 
O, yeryüzündeki vazifesini yerine getirdi. Fakat vazifesinin geri kalan kısmı henüz tamamlanmış değildir. Bu vazife el'an ruh âleminden sevk ve idare edilmektedir. Hz. İsa'ya tapmak yanlış'tır. Çünkü ibadet yalnız Büyük Ruh'a olmalıdır, O'nun habercilerine değil, 

«Hz. İsa, tabii kanunlara aykırı hiç bir şey yapmadı. O, kanunu gerçekleştirmek için geldi ve onun bütün eylemleri ve bütün öğrettikleri kanunun bir parçasıydı. 'Siz bütün bu şeyleri yapacaksınız, bunlardan daha büyük şeylerde yapacaksınız! demedi mi o? Şayet siz Hz. 
İsa'yı, Büyük Ruh'un çocuklarından hiç birisinin erişemeyeceği yüksek semanın ulaşılmaz uzak bir yerine kaldırmaya kalkarsanız, o zaman onun misyonunun bütün değerini yok etmiş olursunuz. Çünkü Hz. 
İsa'nın hayatının öz'ü, şayet Büyük Ruh'un, bütün dolgunluğu ile hayatlarında kendisini belli etmesine imkân verecek olurlarsa, O'nun bütün çocuklarının nelere ulaşabileceklerini göstermekti. Hz. İsa'yı beşeriyetten öylesine uzaklara kaldırıyorlar ki o, artık bir örnek olmaktan çıkıyor ve madde çocuklarının erişemeyeceği yüksek semalarda ikamet eden bir tanrı, bir ilâh oluyor. 

«Уе biz Hz. İsa'yı gösteriyor, ve onun Büyük Ruh'un bir âleti olduğunu söylüyoruz. Ve diyoruz ki o (Hz. İsa) bir örnek idi. Öyle bir örnek ki şayet madde çocukları Büyük Ruh'un onlara bahşetmiş oldu-Bu kudreti geliştirip meydana çıkarabilselerdi, ona (Hz. İsa'ya) benzeyebilir, ulaşabilirlerdi. 

«Hz. İsa'nın haşmeti sadece geçmişe aid değil, geleceğe de şâmil- dir. Onun bugün nerede olduğunu zannediyorsunuz ki? Onun hayat hikâyesinin Kudüs'te sona erdiğini mi sanırsınız? Onun yüce ruhu- nun nerede olacağını tahmin edersiniz, sizin madde dünyanız böylesine kederler, ızdıraplar, ve acılıklarla dolu iken? 

«Hz. İsa'nın kanalı ile iş gören ruh hâlâ işbaşındadır, 2000 yıl önce başladığı işi devam ettirmeye çalışıyor. 

«Dünyanız Hz. İsa'yı takip etmeye başladığı zaman tarihinizde yeni bir fasıl başlamış olacak, Bu henüz olmadı. Henüz bir işaret görmüyorum. 

«Bugün dünyanıza gelebilecek en büyük öğretmen ancak başkalarının derdini ve acısını kaldırmak için, başkalarının hayatını kolaylaştırmak için çalışan kimse olacak.» 
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Hz. Muhammed'in Türbesi, Medine şehrinde bulunan Peygamber Camisi'nin avlusundadır. Hz. Muhammed'in Sandukası'nın bulunduğu esas bölüm, altun parmaklıklarla muhafaza edilmiştir. Ziyaretçiler bu altun parmaklığa iki metre yaklaşabilir, dua ederler ve aynı türbe- nin içinde sol tarafta bulunan Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer Halifeler'in kabirleri de ziyaret edilir. Bu Halifeler'in mezarlarının yanında bir dördüncü kabir olduğu söylenmektedir. Kuran'a göre tekrar geleceği belirtilen Hz. İsa'nın, bu dördüncü kabre gömüleceği ifade edilmektedir. 

Kur'an: 4/159 

«Ehl-i Kitaptan ölmeden evvel İsa'ya iman etmeyecek hiçbir kimse yoktur. Kıyamet günü o da aleyhlerine hakkiyle şahit olacaktır.» 

Kur'an: 19/30-31-32-33 

«İsa söze başlayıp dedi ki «— Ben Tanrı'nın kuluyum. Bana kitap verdi, beni peygamber kıldı. Hayatta bulunduğum müddetçe bana namazı, zekâtı emretti, Beni valideme şefkatli ve iyilik edici kıldı, beni kendine karşı serkeş, bedbaht kılmadı. Doğduğum gün, öldüğüm gün, ve diri olarak kalkacağım gün Allah tarafından bana selâm olsun.» 

Resullerin İşleri: 1/1, 11 

İsa, elem çektikten sonra, seçmiş olduğu havarilere kırk gün boyunca göründü, onlara Allah'ın Melekütu hakkındaki şeyleri (...) söyledikten sonra, onlara bakarlarken, Hz. İsa yukarı alındı, ve bir bulut onların gözlerinden Hz. İsa'yı aldı. Ve Hz. İsa giderken, gözlerini göбе dikmiş oldukları esnada, işte, beyaz giysili iki kişi onların yanında durup dediler: «Ey Gealileliler, niçin göğe bakıp duruyorsunuz? Sizden göğe alınan bu İsa, nasıl gökyüzüne gittiğini gördünüzse, öylece geri gelecektir.» 


9 


ÖNSÖZ 


İnsanlık bir bütün olarak, yeni ve son bir aşamanın ve yeni bir çağın eşiğine gelmiştir. Bu çağa kollektif olarak girişin bazı özel olay ve koşulları vardır. Öte yandan, en önemlisi bu çağın tüm insanlık için olan bir genel ve tek Işık Realitesi vardır. 


Karmakarışık edilmiş beşeri gelişimin binbir çıkmazları ve kısır döngüleri içinde çırbman insanlığın tümünün bir gerçek yöne yöneltilerek, artık Altın Çağ'ın başladığını ve dünün hükmü kalmamış araç realiteleri yerlerine, yarının bu devre için amaç veritelerinin gösterilmesi için, bir göksel öğretmenlik ve rehberlik sisteminin insanlığı, bilinç ve idrâk üzre uyarması sözkonusudur. 


İnsanlığın güzel ve aydınlık geleceğini işaret eden, yolunu gösteren ve tüm bilgi ve bilgelik öğretilerini kapsayan bir kozmik olaylar serisi, yakında tüm insanlığın önünde oluşturulacaktır. Bunun getirecekleri ve götürecekleri, yeryüzünde, karanlığın saltanatını yok ederek, Altın Çağ'ın olanca bir derin ve geniş biçimde tesis edilmesine yolaçacaktır. 


— ж — 
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1 BÖLÜM 


ALTIN ÇAĞ MESİH'İ, KİŞİLİKLERİN 
YÜKSEK BİLGELİKLERİDİR 


a — Okült Mesih Kavramı ve Altın Çağ Enerjileri 


Yücetilci güç, evrendeki tüm eğitimi yöneten güç, evrim boyunca bir maya gibi sürekli faaliyet gösteren enerji ve İlahi Yaşam'ın ifade bulmak için özgür kılınmayı bekleyen yüce potansiyellerini formdan ve ruhtan dışarıya çağıran evrensel Varlık, Mesih'tir. 

Mesih, evrimleşen tüm Yaşam'ın özüdür: O, herkesin içinde yaşar. Bu gezegen, bir kez biçimlendikten sonra, Dünya'yı okulları olarak kullanan tüm Yaşamlar'dan bu Mesih potansiyelini açığa çıkarmaya yönelik eğitimsel enerjilerle “ilk dersler’ kutsandi. Bu enerjiler, bu güneş sisteminin ve gerçekte, tüm evrenin Eğitimcisi olan Kozmik Mesih'ten geldi. 

Mesih'in, gezegenin eğitimsel ortamı dışında 'durarak', evrimleşen Yaşam'ı kalkmaya (kıyama), öne ilerletmeye ve deneyim ve öğrenim hazinelerini de yüklenerek O'na dönmeye 'çağırdığı bir süreçtir bu. 

Bu sürecin bünyesinden olmak üzere, Kova Burcu Devresi (Aguarian Cycle) için yapılan hazırlık da muazzam bir operasyondur. Işık-Sevgi-Hakikât gücü, karanlık güçlere karşı koyan ve insanla maddeye ait enerjilerin birliğinden doğmuş olan sınırlayıcı enerjilerle form panselerin (düşünce 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formları) zihni ve duygusal boyutlarını arındırmaya çalışan Kurtarıcı-Mesih'in bir operasyonu sözkonusuydu. Bu arındırma, insanlığın yücelmiş kişilerinin örnekleri sayesinde, insanın yüksek düşünce ve uyum sağlama ve duygularını kontrol etme güçlerini gene insanın kendisinde açığa çıkarmaya yönelik eğitimsel sürece yardımcı oldu. İnsana, ayrıca, tüm dinlerin özünde ifade olunan Sevgi, İman, Hakikât ve Bilgeliğin Spiritüel Düşünceleri ile, gelecekteki gelişim için önemli olan Düşünceler de sunuldu. Görünürdeki bütün bu arındırma, uyarma ve eğitim faaliyetinin de ötesinde Kozmik Mesih ile Dünya Logosu'nun (*) yüce icraatı ve Vahyin (Revelation) temellerini, Yeni Çağ'a gene - doğuş için yeni bir gök ile yeni yerin çerçevesi ile Bedeni'ni inşa etmek işi durmadan ilerledi. 


Güneş Logosu (**) tarafından yeni enerjilerin neşredilmesi, Dünya Logosu'nun inisiyasyon vaktinin geldiğini gösteriyordu. Dünya Logosu, Güneş'e ait kaynaklar ile kozmik kaynaklardan yayılan uyarmanın etkisi altında, Şuuru'nu genişletti, yeni enerjileri Kendi içindeki en yüksek seviyelerde demirledi ve Kova Burcu Devresi ile arasındaki bağlantıyı kurdu. Bu sırada, Dünya'nın eterik enerjilerini de kendisiyle birlikte taşıyan Mesih Yaşamı (Christ Life), aya- 
8a kalktı ve bu enerjileri, yeni dünyanın, yüzyıllardır inşa edilegelen yüce form pansesi ile (düşünce formu) irtibatlandırdı. O anda, bu bir form panse olmaktan çıkmış, Dünya'nın gerçek Bedeni, Yeni Çağ enerjilerini kullanabilecek yeterlikte arık ve enerjik bir Beden, bir Sevgi ve Hakikât Bedeni ve okült anlamda, Mesih'in gene-diriliş Bedeni ol- 


(*) Dünya Logosu: Belirli herhangi bir göksel küre aracılığıyla çalışan en yüce gezegen ruhu, gerçekte, o gezegenin kişisel Rabbi' dir. 

(**) Güneş Logosu: Güneş Sistemimiz'in İlahi Varlığı. Her gezegen plânı, bir Güneş Logosu'nun bedenindeki bir merkezi oluşturur ve kendine özgü bir tür enerjiyi ya da gücü kapsar. 


İZ 


muştu. Mesih, yeni bir göğün ve yeni bir yerin Yaşamı olarak belirdikçe, bütün bu süreç de gene-diriliş ve yükseliş (ascension) olarak tanımlanabilir. (Ref: 8). 


b — Mesih’in İkinci Gelişi, Gayrışahsi Olarak Vukubulmuştur 


Daha önce, maddenin ve yavaş titreşimlerin bulanıklığı arkasında kalmış olan Mesih Varlığı, yeni eterik enerjilerde açığa çıkmıştır. Herhangi bir şuur, Kendisi'ni orada algılayabilir ve irtibat kurabilir. O'nun Yaşamı ve Enerjileri, Dünya işlerinde şimdiye kadar görülmemiş bir özgürlüğe ve faaliyet gücüne yansıtılmıştır. İşte bu, Mesih'in gerçek ikinci gelişi'dir; çünkü, Hz. İsa'nın ölümü ve yükselişi ve Mesih'in, Dünya'nın yoğunlukları içine girişi ile O, insanın ölümcül bilgisinin dışına çıktı. İnsanlar, kendi içlerinin derinliklerine baktıkları takdirde, O'nu hâlâ daha bulabilirlerdi, fakat birçoğu için bu çok zor bir işti. Onlar için Mesih, sadece bir sembol, uzaktaki bir Tanrı, tapılacak ve yüce bir amaç olarak kendisine doğru tırmanılacak bir imaj haline geldi. Ancak, şimdi, eterik enerjiye bürünmüş bir halde O, bir kez daha aramızda yer almakta ve Varlığı, sevgi ve barış içinde açılabilen ve karşılık vererek O'nun seviyesine yükselebilen herkesin spiritüel ve eterik yaşamını hızlandırmaktadır. Giderek daha çok insan,- O'nun bizimle beraber olan Yaşamı'nı idrâk etmekte ve bu yoldan uyum sağlayan kişilerden çoğu da diğer insanlara Mesihler gibi görünmekte ve çevrelerine gruplar çekmekte, hattâ kendilerini İkinci Geliş olarak tanımlamaktadırlar. Ancak,gerçek İkinci Geliş meydana gelmiştir. Mesih'in İkinci Gelişi, Dünya'nın içsel boyutlarında açığa çıkan ve neşrolunan ve fiziki boyutları dahi etkileyen bu Mesih Yaşamı'dır. Bu bir şahıs değildir; kendisini, grup faaliyeti ve kişilerin içindeki daha yüce sevgi akışı sayesinde açığa çıkararak her birimizin içinde belirli oranda bir Mesih Yaşamı'nı hızlandıran bir Yaşam'dır. Mesih, gezegensel ortamımızın makrokozmosundaki Kendi ayağa kalkışına karşılık olarak her birimizin içinde de ayağa kalkmaktadır. İkinci Geliş, her birimizin içinde yer almakta ve zaman geçtikçe kendisini daha güçlü bir şekilde açığa çıkarmaktadır. 

Kuşkusuz bu olgu, Yüce Işık ve Evrim Varlıkları'nın insanlar arasındaki hizmetini mümkün kılacaktır; ancak, İkinci Geliş, herhangi bir kişiye ya da gruba özgü olmayıp evrensel bir deneyimdir. 

Binlerce yıllık bu muazzam macera, tek başına görkemli olsa dahi, yine de kendisinden daha Yüce Bir Olay'ın hazırlanması içindir. İkinci Geliş ve insanlar ile doğa'nın yaşamlarında Mesih Enerjileri'nin uyarılması (açığa çıkarılmaları) olguları, bir diğer Vahiy için yapılan hazırlıklardır. 
(Ref: 8). 


с — Kozmik Mesih ve Yeni Çağ Rahmet Enerjileri 


İkinci Geliş'in kudretinin ve görkeminin de ötesinde yer alan ne olabilir ki? Yeni Yaşam, Yeni Hakikat, Kozmik Mesih'in Yeni Vahyi, kendisini hazırlayan sözkonusu tüm Taaliyetlerden daha yücedir. Aynı Evrensel Mesih Varlığı ile Empülsü'nün, Kova Burcu Mesih'i (Aquarion Christ) diyebileceğimiz yeni bir tezahürü, Mesih'in İkinci Gelişi'nden farklıdır ve İkinci Gelişi izlediği için de evrim skalasının bir yukarki basamaginda yer alir. 

Dünya'nın yeni eterik Bedeni'nin (*) yaratılışı ve faaliyete geçirilmesiyle ve Mesih Yaşamı'nın ayağa kalkışı ve enerjilerinin açığa çıkmasıyla Kozmik Mesih, gezegenin aura alanına girerek beraberinde, önceden hiç görülmemiş vahiyler getirmiş ve gercekten de Dünya ile üzerindeki herşey için şuurun bir Yeni Çağı'nı başlatmıştır. 


(9) Yeni eterik beden: Yeryüzünün yeni bir galaktik vibrasyon alanına girişi: Altin Çağ. 
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Bir başka dünya daha sözkonusudur; insanın şuurunun dünyası. İkinci Geliş ve Kozmik Mesih'in bunu izleyen ilerleyişi, Dünya'nın sübjektif ve daha yüksek boyutlarında meydana gelirken, insanlık için hangi tamamlayıcı açılma söz konusu olmuştur? Dünya Logos'u, Kova Burcu Devresi'nin temsil ettiği, Kendi evrimsel kaderi ile karşılaşmış ve başarıyla kaynaşmıştır. Aynısı insanlık için de söylenebilir mi? 
Yeni Çağ şu anda buradadır ve Mesih, hem geçmiş misyonunun derinliklerinden Yükselmiş halinde hem de daha yüce olan Kova Burcu Vahyi halinde Dünya'nın içsel boyutlarında fonksiyonunu gerçekleştirmektedir. Bu, içindeki birçok insanın Yeni Çağ hakkında hiçbir şey duymadığı ve duyanlar- dan çoğunun da hâlâ daha bu çağın gelişini büyük bir katekalizma ile beraber beklediği insanlar dünyasını nasıl etkilemektedir? 

İnsan, hâlâ daha, olayları ve düşünceleri fiziki zaman ve uzay değerlendirmeleri çerçevesinde yorumlamaktadır; de-Bişikliği, çok daha önemli olan şuur açısından değil de görünürdeki şekiller açısından düşünmektedir. Sonsuzluk ve ebediyet içerisindeki gerçek fonksiyonunu henüz tam anlamıyla idrâk etmiş değildir. 

Demek ki, insan için Vahiy, tanıyabileceği ve anlayabileceği kavramlar halinde açığa çıkmalıdır. Vahiy, ataleti bir kez ortadan kaldırıp da insanın yaşamının ve şuurunun niteliğini değiştirdi mi, bu anlayış ve tanıyış genişletebilinir, tâ ki insan, Vahiy Güçleri'ni, şeklin ve fiziki objektifliğin sınırlamaları ötesinde, kendi evrensel kavramları dahilinde karşılayabilsin. (Ref: 8). 


d — Mesih’in İkinci Gelişi, Bilgelik Kıyamı'dır 


Mesih'in İkinci Gelişi, insanların yaşamlarını yeterli derecede sevgi ve iyi niyet ile doldurarak onların, Yeni Çağ'ın enerjilerini, güçlerini ve şuurlarını makrokozmostan alarak kendi içlerinde açığa çıkarmalarını mümkün kılmak üzere 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Mesih Yaşamı dünyasının içindeki ayağa kalkışları, kiyamlarıdır. Dahası, İkinci Geliş kavramı birçok insan için geçmise yöğeliktir. Kişilerin zihinlerini geçmişin bir ifadesi ile irtibatlandırır ve bu ifadenin bir tekrarının beklenmesine yol açar; Mesih Varlığı'nın, insanlarca daha önceden bilinmeyen İlahi veçheleri açığa çıkaran çok daha büyük bir tezahürünün gerçekleşmesi ihtimalini hesaba katmaz. Gerçekten de, Hz. İsa nasıl, klasik bir Mesih umutlarına karar veren ve O'nun temsil ettiğinin bütünlüğünü algilayamayan bir çok kişi tarafından reddedildi ise, bu Yeni Çağ'ın Mesih tezahürü de geçmişin bir tekrarı ve takviyesi şeklinde bir İkinci Geliş düşünen birçok kişi tarafından idrak edilmeyip reddedilebilir. Bir Yeni Çağ”dayız. Geçmiş, devrelerin en iyi giysilerine bürünmüş olarak doğdu ama, öncelikle, kendi yeni değerleri ile kültürünü açıklamaya ve tezahür ettirmeye çalismaktadir. Değişiklik için ve bilinmeyenin yüceltici zorlayışını kendi içimize çekmek üzere hazırlıklı olmalıyız. 

Bir Vahiy, bir ebedi Mesih empülsünün tezahürü dönemindeyiz. Şimdi, maddenin cenderesinden kurtulan ve Dünya”nın Eterik yaşamı içinde faaliyet gösteren veçhesi, İkinci Geliş, Gene-Diriliş (Resurrection) ve insanlığı, Kendisini daha yüce veçhesi ile idrAk etmesi için hazırlayan gene-doğuş ve yenileme empülsüdür ki, bu yüce veçhe, İlahi Yaşam'ın bu Kova Burcu Devresi sırasında insanlık tarafından idrâk edilecek olan yeni bir kozmik ilhamının Kaynağı'dır. 
Büyük bir dereceye kadar, bu ilham, henüz tam anlamıyla idrâk edilmiş değildir. Şimdilik, sadece, bu kozmik ilhamın başlangıç enerjilerini, etkisi altına girmekte olduğumuz o şuur görkeminin parıltılarını idrâk etmekteyiz. Ancak, bu parıltılar bile bir güç ve esinlenme ile doludur. En сок da Yeni Cag ilhamının yaprak yaprak açılışının uygulamalı safhalarını idrâk ettirecek bir esinlenmeye ihtiyaç vardır. 

Yeni Kültür'ün plânı, insanlara yüksek seviyelerden verilmek üzere hazırlanıp yapılmış değildir. 
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İnsan, bu kültürü, Yeni Çağ düşüncelerine uyum sağlamak yoluyla inşa etmeyi ve Yeni Çağ'ın özelliklerini kendi yaratıcı şuurunun içinden dışarıya doğru çıkarmayı öğrenmelidir, ve bu çabada, yeni gök ile yeni yerin bir inşaat isçisi olarak yeni ihtişamını ve mazhariyetini bulacaktır. 

İnsanın ayrıntılı plânlara ve tekniklere ihtiyacı yoktur, ancak bunlar sonradan gelebilir ve çok önemli olabilirler. 

Bu bir ilhamdır. Bu, insanın yaratıcı ve spiritüel olgunluğunun artık burada bulunduğuna, güçlü ve karşı konulmaz bir Yeni Yaşam'ın, Kozmik Mesih'in Yaşamı ile Varlığı'nın ve esinlendirdiği ilhamın Dünya üzerinde hareket halinde olduğuna dair Bilgi'dir. (Ref: 8). 


2 183 (0) IL, (OF M 
MESİH'İN KİŞİLİĞİ VE GELİŞ BİÇİMLERİ 


a — Beklenen Mesih Kimdir ve Nasıl Gelecektir? 


Değişik inançlara bağlı birçok insan toplumları, yeni bir Avatar (*) ya da Dünya Kurtarıcısı beklemektedir. Müslümanlarca Mehdi, Musevilerce Mesih, Hıristiyanlarca Christ, Hindularca Kalki-Avatar, Budistlerce Maitreya vb. olarak beklenirken, Kuzey Amerika'da yaşayan Hopi Kızılderilileri de, Yüce Ruh'un gerçekleştireceği Arındırılma Günü'nün artık yakın olduğunu açıklamaktadırlar. Bu mesajın sadece Hopi kabilesi için değil, dünyanın her yanındaki tüm insanlar için geçerli olduğunu da ekliyorlar. 

Tüm dünyada yüksek titreşimli, yeni ve canlı enerjilerin şuurlarımızı doldurup taştığını ve yeni bir anlayışın oluşmaya başladığını görenler, bunun, «Parousia» ya da halk arasında bilindiği şekliyle «Christ'ın İkinci Gelişi» ile ilgili olup olmadığını düşünmeye başlıyorlar. Hz. İsa'nın kendisinin, İkinci Gelişi'nin belirtileri üzerine sorulan bir soruya verdiği açık ve sarih karşılık İncil'de kayıtlıdır (**). Tekrar Gelişi konusunda en son sözü gene Hz. İsa'nın kendisi söylemiştir. Bu uyarıya göre, herşey normal seyrini izliyormuş (*) Avatar: Bir İlâh'ın, özellikle Vishnu'nun enkarnasyonu. 

(**) Bkz.: Matta İncili: Bap 24 ve 25; Luka İncili: Bap 21; Markos 

İncili: Bap 13. 


18 


gibi görünürken birden, yıldırımın doğudan batıya doğru çakması gibi, bu yüce kozmik olay apansızın tezahür edecek ve birçoğumuzu hazırlıksız yakalayacaktır (Matta: 24/27). Eger Hz. İsa'nın sözlerine önem veriyorsak muhakkak ki bu bölümlere de çok dikkat etmeliyiz. 

İkinci Geliş konusu ile, uzaydan gelen ziyaretçilerimiz konusu arasında yakın bir ilişki olmalıdır. Bedenlerini oluşturan atomik partiküllerin frekanslarını istedikleri zaman yükseltip alçatabildiklerinden bahseden, dolayısıyla da görünürde katı olan bir biçimde ortaya çıkıp, sonra ortadan kaybolabilen varlıklarla ilgili raporlar gelmektedir. Bu olgu, şuurlu evrim çizgisi üzerinde, bizim şu anda ulaştığımız noktadan bir adım ötede gibi görünmektedir. Ancak, uzaylı ziyaretçilerimiz, kendilerinin de aynı Yaratıcı'nın çocukları olduklarını ileri sürmekte ve böylelikle, bizleri de küçük kardeşleri görmektedirler. İncil'i tekrar okuduğumuzda, acaba bu tür varlıklar bazan insanlara melek görüntüsü içinde görünmüş olamazlar mı diye düşünmeye başlayabiliriz. Zaten, Yunanca'da melek kelimesinin orijinal anlamı, «haberсі»аіг. Ve bugün insanlığa iletmekte oldukları haber, genel olarak, gökleri gözleyerek tetikte beklememiz, inancımızın köklerine sıkı sıkıya sarılmamız ve gidişatımızı düzeltmemiz üzerinedir. Bizlere, ayrıca, dünya üzerine ve şuurlarımıza şimdi zerkedilmekte olan yeni İlahi Enerjiler, bizleri etkilemeye ve bizleri yeni deneyim ve hassasiyet şartlarımıza aktarmaya ve dönüştürmeye başladığında, dünyanın her yanında, kişisel ve toplumsal olarak belirli bir kargaşalık ve ıstırap beklememiz gerektiği açıkça söylenmektedir. Beğensek de beğenmesek de, istesek de istemesek de, Tanrı'nın Sevgisi ve Gücü sayesinde değişmiş varlıklar haline gelecefiz ki, bizlere vaat edilmiş olan “dünya üzerindeki yeni cennette yaşamaya uygun olalım. 

Bu dönüşüm (transformation) sürecine ve rahmetine karşı koymamızdan ve nelerin olup bittiği hakkında cahil 


19 


kalmamızdan dolayıdır ki, insanlık, belirli ölçüde ıstırap ve kargaşalıkla karşılaşacaktır. Ancak günümüzde olanların enginliğini idrâk etmeye başladığımız zaman bu kozmik olayla etkili bir şekilde irtibat kurmak için kendimizi teçhiz etmeyi öğrenecek ve aynı anda, çevremizde oluşan kargaşalıktan azade olarak, Tanrı'nın inayetiyle, gelecek günlerin telaş ve gerginliğinden geçmeleri için diğer insanlara yardım etme yetki ve gücüne sahip kılınabileceğiz. 


İnsanlık, evrim acısından, henüz koza safhasındadır. Yakında, kozasından çıkan kelebek gibi, değişik bir yaşama çıkmamız sözkonusudur. Bu arada, eski düzenin can çekişmesi sürecinden geçmekte ve aynı anda hem ölüm sancıları hem de tüm hayati güçlerimizi kapsayan doğum sancıları çekerek hırpalanmaktayız. Herhangi bir ilhama bağlı olmayan çabalarımızın, insani açıdan en iyileri de olsa, bizleri, dönüşü olmayan felaketlere sürüklediğini idrâk etmeye başladığımız zaman, ancak başarılı olabiliriz. İnsanın gururu kendisine ne söylerse söylesin, çaresizlik içinde yardıma ihtiyacımız vardır. Yakında olaylar bizleri, milyonlar halinde, Tanггуа yakarmaya yöneltecek ve sonra, Son gelecektir. Christ, Dünya'da Hakikât ve Sevgi Yönetimi'ni tesis etmek üzere, göksel ordusu ile birlikte aramızda kudreti ve ihtişamıyla tezahür ettiğinde, çağların vaadi yerine gelecektir. 

Kacimiz bu Gelecek Işığı beklemekteyiz? (Ref: 3). 


b — Hz. İsa'nın Gelişinden Önce, Üstadlar'ın Hazırlıkları 


Üstadlar'ın günümüzdeki ve gelecekteki fonksiyonu ile ilgili bazı hususları iki açıdan degerlendirebiliriz: 

Birincisi; öğrencileri ile müritlerini, iki büyük olayda işe yarayacak hale getirebilmek için yetiştirmek çabasıdır. Bu iki olaydan biri, bu yüzyılın sonlarına doğru Dünya Öğretmeni'nin gelişi ve diğeri ise, yeni altıncı 'alt-ırk'ın tesisi ile halihazırdaki dünya şartlarının yeniden inşasıdır. Şimdiki 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ırk, beşinci “kök-ırk”ın beşinci 'alt-ırk'ı olduğundan, fonksiyonun, Mahachohan tarafından kontrol edilen 'zihnin beş ışını (five rays of the mind) üzerindeki basıncı çok yüksektir. Üstadlar oldukça ağır bir yük taşımaktadırlar ve müritlerin öğretimi ile ilgili çalışmalarının çoğu da İnisiyeler ile ileri seviyedeki müritlere emanet edilmiştir. 

İkincisi; dünyanın, geniş ölçüde, Dünya Öğretmeni'nin gelişine hazırlanması ve Onlar Kendileri insanlar arasında ortaya çıkmadan önce (Onlar'ın çoğu, muhakkak ki, bu yüzyılın sonuna doğru ortaya çıkacaklardır), gerekli adımların atılmasıdır. Onlar arasında, şimdi, Kendileri'ni kesinlikle bu fonksiyon için hazırlayan özel bir grup oluşmaktadır. Üstad M., Üstad K.H. ve Üstad J., bu yüzyılın son çeyreğine doğru bu gidişatla özellikle ilgileneceklerdir. Diğer Üstadlar da katkıda bulunacaklardır ama, insanların, mümkün olan her yerde, aşina olmaları gereken adlar ve vazifeler bu Üçü'nündür. Kesinlikle söyleyebiliriz ki, Chrıst'ın gelişinden önce, tüm büyük teşkilâtların başında ya bir Üstad ya da 'üçüncü inisiyasyon'dan geçmiş bulunan bir İnisiye bulunacak şekilde ayarlamalar yapılacaktır. Bazı büyük okült grupların, çeşitli genel Mistik kuruluşların başında ve büyük uluslarda meskün halde İnisiyeler ya da Üstadlar bulunacaktır. Üstadlar'ın bu fonksiyonu şimdi devam etmekte ve Onlar'ın tüm çabaları, fonksiyonu başarılı bir sonuca ulaştırmaya doğru yöneltilmektedir. Onlar, her yerde, herhangi bir şekilde yüksek titreşimlere cevap verme eğilimi gösterenleri toplayarak, Dünya Öğretmeni'nin gelişi sırasında işe yarayabilmeleri için uygun bir hale getirmeye ve titreşimlerini zorlama- ya çalışmaktadırlar. Fırsat günü (day of opportunity) ne yücedir ki, o gün geldiğinde, insanoğullarının üzerinde o zaman uygulanacak olan titreşimin heybetli kudreti sayesinde, şimdi gerekli çabayı gösterenler için ileriye büyük bir adım atmak ve Kozmik İnisiyasyon'un kapısından geçmek mümkün olacaktır. (Ref: 2). 
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с — Yüksek Varlık Hz. İsa'nın Süregelen Vazifesi 


Hıristiyanların Christ dediği bu Yüksek Varlık, Doğu'da Bodhi-sattva ve Lord Maitreya olarak bilinir ve Müslüman- lar'ca da İmam Mehdi adı altında beklenir. İ.Ö. 600 yılların- dan beri yaşamın kaderlerine nezaret eden ve bundan önce insanlar arasına gelen ve tekrar beklenen O'dur. 


O, Dünya Öğretmeni, Üstadlar'ın Üstadı, Melekler'in Yol Göstericisi'dir ve insanların spiritüel kaderlerinin rehberliği ile her insanın içinde, Tanrı'nın bir çocuğu ve En Yüce'nin bir oğlu olduğu idrâkinin geliştirilmesi O'na emanet edilmiştir. O, Yüce Sevgi ve Şefkât Râbbi'dir; aynı kendisinden önceki Dünya Öğretmeni Buddha'nın Bilgelik Rabbi olması gibi. 
Yürekte odaklanan bir meditasyon yoluyla faaliyet gösterir. 


Yüksek Varlık “Manu” nasıl, sayesinde şuurun evrimleşebilip deneyimler edindiği tip ve formları (bedenleri) sağlamakla meşgul oluyor ve böylece varoluşu en derin anlamıyla mümkün kılıyorsa, Dünya Öğretmeni de, o varlıkta yerleşmiş şuuru yaşam ya da ruh açısından yöneterek onu beden içerisinde harekete geçirmeye çalışır, ki, zamanla bu beden (ölümle) geride birakilabilsin ve serbest kalan ruh geldiği yere dönsün... Dünya Öğretmeni Dünya'yı terketti-Binden beri (...) insanoğulları ile kalmış, gerçekte hiçbir zaman gitmemiş, sadece görünüşte gitmiş ve yolu bilenlerce, fizik bir beden içinde Himalayalar'da yerleşmiş ve iki yüce Kardeşi, Manu ve Mahachohan (Uygarlık Rabbi) ile yakın işbirliği içinde faaliyet gösterir bir halde bulunabilir. Her gün hayır duasını dünyaya yağdırmakta ve her gün, güneş batarken, Bahçesi'ndeki yüce çamın altında, elleri gerçekten ve samimiyetle yüksek amaçlar edinmeyi arayan tüm insanlar üzerinde hayır dua ile yukarı kaldırılmış bir halde durur. Tüm arayanlar O'nun tarafından bilinir ve onlar O'nu idrâk etmeseler bile O'nun yaydığı ışık onların arzularını uyarır, mücadeleci yaşamın kıvılcımını besler ve talip olanı kamçılar, tâ ki, o önemli gün ağarsın: Onlar (okült anlamda) «yüceltilmiş» varlık olan O kişi ile yüz yüze durdukları zaman, kutsal sırların İnisiyatör'ü olarak, Kendisi üzerine tüm insanlar cezbedilecektir. (Ref: 2). 


d — Hz. İsa'nın, Kişilikler İçinden Soyut Gelişi 


ÜSTAD”ın (Hz. İsa'nın) Müritleri, Zeytinlik Dağı üzerinde, «...Anlat bize, bunlar ne zaman olacak? Ve, senin mevcudiyetini ve devrenin tamamlanmasını belirleyen işaret ne olacak?» diye sordular. (*) 


Kederlerin Adamı Chréstos’un (Hz. İsa'nın), eprövlerden geçerken ve ayrıca Christos ya da ‘Christ’ olarak zafere ulaşırken verdiği yanıt, kehanet şeklinde ve oldukça imâразг. Bu sözler aslında bir uyarıdır. Hz. İsa ... onlara dedi ki: 


«Hiç kimsenin sizi yan yollara saptırmamasına dikkat edin. Çünkü ben (İsa'yım) Christ'im diyerek benim adım altında birçok kişi gelecek; ve birçoklarını yan yollara saptıracaktır. Ve sizler, savaşlardan bahsedildiğini duyacaksınız... ancak, son henüz gelmemiştir. Çünkü, ulus ulusa karşı, krallık krallığa karşı baş kaldıracak ve değişik yerlerde kıtlık ve depremler olacak, Fakat, bütün bunlar, çekilecek doğum sancılarının başlangıcıdır... Birçok sahte peygamberler ortaya çıkacak ve birçoklarını yan yollara saptıracak- lar... sonra, son gelecektir... Daniel vasıtasıyla bahsedilmiş olan, perişanlığın iğrençliğini gördüğünüzde... О zaman eğer herhangi biri size, Lo, işte Christ burada, ya da orada, derse; ona inanmayın... Eğer size derlerse ki, İşte, O, yabani yer- 


(9) Kaynak: Matta: 24/3 Siyah harfli kelimeler, 1611 yılında çevrilmiş olan ve bilerek ya da bilmeyerek yapılmış hatalarla dolu olan Yeni Ahid'in 1881"deki tashihinden sonra düzeltilen kelimelerdir. “Geliş” yerine “mevcudiyet” (‘presence’) ve “dünyanın sonu yerine 'devrenin tamamlanması? sözlerinin kullanılması bütün anlamı (doğru yönde) değiştirmiştir. 
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lerdedir, oraya gitmeyin; işte, O iç mekânlardadır, onlara inanmayın. Çünkü, yıldırım nasıl Doğu'dan geliyor ve Batı” da bile görünüyorsa, InsanoZlu’nun mevcudiyeti de aynı öyle olacaktır,» vb. (Matta: 24/4-27). 

Yukarıdaki satırlarda geçen iki husus, hatalı çevirileri- nin tashih edilmiş metinde düzeltilmelerinden sonra herkes için açıklık kazanmaktadır: 

(a) «Christ'ın gelişi», ıslah (rejenere) edilmiş bir dünyada CHRISTOS'un mevcudiyeti anlamına gelmektedir; yoksa, hiçbir şekilde, ‘Christ’ Hz. İsa'nın, bedeni içinde gerçekten gelişi anlamına değil. 

(b) Bu Christ, ne yabani yerlerde ne de “iç mekânlar- da’ ve ne de insan tarafından inşa edilmiş herhangi bir mabedin ya da kilisenin kutsal odasında aranmalıdır; çünkü Christ —hakiki ezoterik KURTARICI— bir insan olmayıp her insanda mevcut olan İLAHİ PRENSİP ”ir. Kim ki, kendi dünyasal ihtirasları tarafından kendi içinde çarmıha gerilmiş olan ve kendi günahkâr etinin (yani bedeninin) ‘mezarinin’ derinliklerinde gömülü duran Ruh'u gene-diriltmeye (resurrect) çabalar; kim ki, kendi içsel mabedinin kapısından madde taşını geriye kaydıracak güce sahip olur, o kişi, kendi içinde, ayağa kalkmış (kıyam etmiş) Christ'ı taşır. «Çünkü, sen (bizzat), yaşayan Tanrı'nın mabedisin (tashih edilmiş Yeni Ahit'te ‘mabet’ yerine “kutsal oda’ denilmektedir) .» (II. 
Korintoslulara: 6/16). 


“İnsanoğlu”, köle-kadından, yani, etten değil de gerçekte, hür-kadından, yani, Ruh'tan olan bir çocuk, insanın kendi yaptıklarının çocuğu ve kendi spiritüel çabalarının meyvasıdır. 

Kişileri yan yollara saptiracak olan ‘sahte Christ’lar hakkındaki uyarı, kutsal yazılarının ölü-kelimelerine tapınan Hıristiyanlar (!) tarafından, birçok kez, mistik, okült ve spiritist kişilere değiniyormuş gibi yorumlanmıştır. Bununla birlikte, Matta İncili'ndeki sözlerin ya da diğerlerinin bu kişilere uygulanamayacağı da apaçıktır. Bu sözler, aslında, kendi gururlu ve kibirli halleri içinde, herşeyden önce Chréstos’ un yaşamını yaşamak suretiyle bu tür bir ünvana layık olmayı reddedenlerle, sadece, birkaç günlükken vaftiz olmanın getireceği erdemlilikle kendilerini Hıristiyan (:yücelmiş, meshedilmiş) ilan edenler için geçerlidir. Bu sahte-havariler, Tek İlahi Hakikâti, Ebedi Verite Kayası'nı birçok parçalara ve mezheplere bölmüşlerdir. Bu mezheplerin her biri de Christ'ı yalnız kendi ‘ic mekânı'nda barındırdığını iddia etmekte ve O'nu diğer bütün mezheplerden sakınmakta- dır. Bu arada, gerçekte, bu mezheplerin izleyicilerinin büyük bir çoğunluğu da her gün Christ'ı maddenin haç şeklindeki ağacında (eski Romalılar'ın 'şenaat ağacı'nda) öldürmektedirler! (Ref: 11). 


e — Dünya Öğretmeni Mesih ve Fonksiyonu'nun Kehaneti 


Ölü Deniz Tomarları arasında, Mağara IV'de ele geçirilen iki dökümanın bazı yıldız fallarını kapsadıkları görülmüştür. Bu dökümanlardan Arami diliyle yazılmış olanında rastlanılan yıldız falının, içeriği bakımından, gelecek olan son Mesih'den bahsediyor olması kuvvetli bir ihtimaldir: 


I... Elinin : İki... doğuştan olma bir leke. Ve saç kırmızı olacaktır. Ve... üzerinde mercimekler olacak ve baldırı üzerinde doğuştan olma ufak lekeler. [Ve ilki yıl [sonra] bir şeyi başka bir şeyden (ayırd etmeyi) bilecek. Gençliğinde, hiçbir şey bilmeyen [bir aldam [gibi]... gibi olacak, ta ki, üç Kitabı bilene kadar. 

Ve sonra bilgelik edinecek ve anl[ayis] öğrenecek... dizleri üzerindeyken kendisine vizyon gelecek. Ve babası ve ataları ile birlikte... yaşam ve ihtiyarlık. Basiret ve sağduyu sahibi olacak ve insanın sırlarını bilecek. Bilgeliği tüm halklara ulaşacak ve tüm canlıların sırlarını bilecek, Ve onların, ona karşı bütün tertipleri boşa gidecek ve (onun) tüm can-Шат üzerindeki yönetimi yüce olacak. Onun tasarıları [başarıya ulaşacak], cünkü o Tanrı'nın Seçilmişi'dir. Doğumu ve Ruhu'nun nefesi... ve tasarıları ebedi olacaktır... (Ref: 10). 


f — Dünya Öğretmeni Mesih'in Bir Grub ile 
Gelişi Tebliği 
Hassas medyom kişi David Anrias'ın, Bilgelik Üstadları'nın düşünce neşriyatlarıyla uyum sağlamak suretiyle aldığı tebliğlerin bir blömünde, Himalayalar'daki Üstadlar'dan olan KOOT HOOMI, gelecek olan Kişi'ye de değinmektedir : 


Tebliğ: 


«... Görüşlerini ve yüksek amaçlarını kendisiyle paylaşacak bir müritler grubunu çevresine çekebilecek kadar manyetik güce sahip, orijinal bir düşünür ayağa kalkacaktır. 
Doğru kişiliğin, daha önce değil de o hayırlı anda ortaya çıkmasını temin etmek bizim görevimizdir. Bu, bir devrenin ne zaman biteceğini ve bir diğerinin ne zaman başlayacağını bilmek - en zor görevlerimizden biridir». (Ref: 1) 


g — Dünya Öğretmeni Mesih'in, Bir Grub ile Gelişi Haberci Rüyası 


Haberci rüyalar, Yüksek Rehber Ruhlar tarafından, çeşitli nedenlerle ve açıklıklarla kişilere, çok net ve bilgi kapsar olarak verilen tebliğlerdir. Bu yapıtın hazırlanışında kullanılmak üzere ve spontan olarak B.A.G. elemanlarından bir arkadaşımıza, böylesine bir haberci tebliğ rüya verilmiştir. 
7 Eylül 1978, Cuma sabahı. 

Rüya şöyledir: 

Arkadaşımız bir aile ile birlikte bir evin odasındadırlar. 
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Aile fertlerinin tümü, Spiritoloji, Parapsikoloji ve Ufoloji ile ilgilenen ve bu konularda bilgi sahibi kişilerdir. İçlerinden en bilgilisi ise, arkadaşımız ile konuşan ve koyu renk etkili gözleri olan bayandır. 


Bu bayan, arkadaşımıza şöyle söyler: 


— Mesih, yoldaşlardan çıkacak ve kendisini, ufak bir grub izleyecek... 


3 BÖLÜM 
HİNDUİZM'İN MESİH'İ KALKİ-AVATAR VE GELİŞİ 


a — Kalki Avatar Vishnu'nun Gelişinden Önceki Dejenerasyon 


Vishnu'nun (*) onuncu ve sonuncu enkarnasyonu henüz gelmemiştir. Şimdiki çağın sonunda ortaya çıkacaktır. 

O günlerde toplumsal ve spiritüel yaşam en düşük seviyeye inmiş olacak. Nihai düşüşün niteliğini hükümdarlar belirleyecek; kötü niyetli ve sınırlı bir güce sahip olacaklar ama, kısa saltanatları sırasında güçlerinden maksimum menfaati sağlamaya çalışacaklar. Tebaalarını öldürecekler ve komşuları onları örnek alacak ve dış gösterişten başka hiçbir şey geçerli olmayacak. Brahminler bile ancak kutsal iplikleri sayesinde ayırt edilirlerken, gerçek değer her şeyi terketmiş bulunacağından madde düşkünlerinin görünürdeki zenginlikleri boş bir teşhirden ibaret olacak. Gerçekler ve sevgi yeryüzünden kalkacak, sahtekârlık toplumsal varoluşun geçerli ortak akçesi ve şehvet de karı ile koca arasındaki yegâne bağ olacak. Hindistan, kutsal ilişkilerini yitirecek ve yeryüzüne sadece yeraltı servetleri için tapılacak. Kutsal ayinler ortadan kalkacak; yalnızca yıkanmak, arındırma yerine geçecek; karşılıklı anlaşma, evlenme töreninin yerini alacak; bilgi yerine kandırma geçerli olacak ve yönetme yet- 


(*) Vishnu: Hindu Teslisi'nin (Üçlü Sistem İnancı) ikinci tanrısı, güneş enerjisinin bir tezahürüdür. 
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kisi resmi elbiselerle elde edilecek. Nihayet, uygarlık görünümü de yok olacak; insanlar hayvansal bir yaşama geri dönerek ağaç kabuklarından başka birşey giymeyecek, ormanın yabani meyvaları ile beslenecek ve kötü hava şartlarına maruz kalacaklar. Hiç bir insan yirmiüç yıldan fazla yaşayamayacak. 

Dejenerasyonun bu noktasında Vishnu, yeryüzünde, beyaz bir ata binmiş bulunan Kalki olarak şahsen ortaya çıkacaktır. Vishnu'nun onuncu enkarnasyonu Kalki, kolunu yukarıya kaldırmış bir halde ve bir komet (kuyrukluyıldız) gibi alev alev yanan, kınından çekilmiş bir kılıç taşıyarak dünyayı bir baştan bir başa geçecektir. Kötüleri kesinlikle yok edecek, bir sonraki Maha Yuga'da (**). yaratılışın yenilenişi (yeryüzünün yeniden düzenlenişi) ve erdemin yeniden tesisi için yolu açacaktır. (Ref: 7). 


b — Kalki Avatar'ın, Altın Çağ'daki Gelişi 


Hindistan'ın kutsal yazıları, Karanlık Çağ olan Kali Yuga'nın sonuna ve Işık Çağı'nın, Satya Yuga'nın açılışına işaret etmektedir. Vishnu Purana, şimdiki devrenin son bulu- şu hakkında şunları söylemektedir: 

«Böylece, Kali Yuga'da sosyal çürüme hiç kesilmeden sürecek, tâ ki, insan ırkı yok oluşuna yaklaşsın. Kali Cag)’ nın kapanışı yaklaşınca, kendi spiritüel tabiatında mevcudiyetini sürdüren o İlahi Varlığın bir bölümü, Kalki-Avatar, sekiz insanüstü hassaya malik olarak dünya üstüne inecektir. Dünya üzerinde tekrar doğruluğu tesis edecektir. Güneş, Ay ve Tishya ve Jüpiter gezegeni aynı konakta oldukları zaman Krita (ya da Satya) Çağı geriye gelecektir. 

Doğubilimcilere göre Tishya, Yengeç burcunun yıldızlarından biridir. Yeni Çağ'ın açılışı, bu Yıldız, Güneş, Ay ve 


(**) Maha Yuga: 4.320.000 yıldan oluşan ve dört Yuga'yı (Çağ) kapsayan büyük bir Devre. 


29 


Jüpiter'le bir hizaya geldiği zaman meydana gelecektir. 
Tishya, ayrıca, Siddharta Gautama'dan önce ortaya çıkan geçmiş Buddha'lardan birinin adıdır. Bu sadece bir tesadüf olabilir, ancak bu noktada şu da belirtilmelidir ki, eski Çin -Tibet astrolojisinde Ti-sha, Dünya'nın Celladı gibi meşum bir adla anılan yetmişiki kötü niyetli yıldızın bir tanesinin adıdır. Bu yorumlar Sanskrit araştırmacıları tarafından şüpheyle karşılanabilir, ancak en azından bir şeyi kati olarak söyleyebiliriz - Tishya, kesinlikle bir yıldız ya da komettir (kuyrukluyıldız). 

Hindistan'ın ermişleri, yokedicileri yok etmesi mukadder olan Kalki'nin gelmesi için dua ederler. Vishnu Purana’ da belirtildiğine göre, Kalki-Avatar; «dünya üzerinde doğrulagu tesis edecek ve Kali Yuga'nın (**) sonunda yaşayanlarm zihinleri uyandırılacak ve billür kadar berrak olacak ve Krita'nın ya da “Armmışlık Çağı'nın yasalarını izleyecek olan bir ırkı doğuracaklar.» 

Hindistan'da Kalki-Avatar, beyaz bir ata binmiş, komete benzeyen kılıcını sallayan bir süvari olarak ifade edilir. 

Beyaz at sağ ön ayağını yukarı kaldırmış olarak tasvir edilir. Yere bastığında dünya sarsılacak ve dünyadaki tüm kötü insanlar Gayya'ya (*) düşecek ve böylece kötülük yok edilecek. Kalki Purana, Avatar'ın gelişini şu şekilde anlatır: 

«Şambala yurdunda doğacağım, iki hükümdar Moru ile Devapi'yi bir kez daha dünya üzerine yerleştireceğim. Satya Yuga'yı yaratacak ve yılan Kali'yi yok ettikten sonra kendi yurduma döneceğim.ə (Ref: 9). 


е — Kalki Avatar'ın Gelişi ve Bir Astronomik Olay Analoiisi 


Büyük filolog Profesör Max Müller”in tercümesinde Mo- 


(0) Gayya: Sembolik Cehennem Gayyası. 
(**) Kall Yuga: Doğu tradisyonlarında Demir Çağı için ifade edilir. 
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ru adı, Hindistan'ın Morya Sülalesi ile bir tutulur. Aynı kaynağa göre, bu sülalenin neslinden gelen bir kişi, Güneş Sülalesi'ni yeniden tesis edecektir. Krishna'nın annesi ve Bakire Meryem'in bir prototipi olan Devapi ya da Devaki, dişi prensibi temsil eder ve kadınlığın kaderi için hayra yorulur. 


Hindular, Kalki-Avatar'ın, destansı Aryavarsha ülkesinden ortaya çıkmasını beklerler. Burası, Batı Tibet'teki Kailas Dağı'nın kuzeyinde yer alır. Buddha'nın İnisiye olduğu Vadi'nin de aynı şekilde bu bölgede bulunduğu sanılmakta- dır. 

Kalki-Avatar'ın Komete benzeyen kılıcının ya da Tishya yıldızının, Tibet lamalarına göre Güneş Sistemimiz’de alevlenecek olan yıldızla herhangi bir bağıntısı var mıdır? Modern astronomi bu, henüz görünmez olan astronomik cismin bir tarifini ya da izahını yapabilecek gibi değildir, meğerki, ışık yaymayan ya da yansıtmayan, fakat çekirdeğinin küçük boyuna rağmen gravitasyonel bir çekimi bulunan bir ‘kara delik” olmasın. Ancak, sönen bir yıldızın davranışını, genişlemekte olan bir yıldızla uzlaştırmak bilimsel açıdan zordur. 


Saygıdeğer Mahatma Morya, 1882 yılında Sinnett’e yazdığı bir mektupta, Jüpiter'in ötesindeki bir ‘Raja-giinesi’ni tarif etmiştir. Bu bölüm, “astronomik cismin” esrarına ışık tutabilir. Astronomlarımız, teleskoplarımızda belirir belirmez, bu göksel cismin mahiyeti hakkında doğru cevapları bulacaklardır. Şimdilik biz Mahatma Morya'nın mektubunu inceleyelim: 


«Jüpiter'in tam arkasında, bu Devre'miz sırasında hiçbir ölümlü gözün görmediği bir kral-yıldız (Raja-Güneş) vardır. Eğer şu şekliyle algılanabilecek olsaydı, çapını 10.009 
kez büyültecek güçte en iyi bir teleskopla bakıldığında biie, herhangi bir gezegenin parlaklığı altında gölgede kalan ufak, boyutsuz bir nokta olarak belirecekti. Yine de bu dünya, Jüpiter'den binlerce kez daha büyüktür. Jüpiter'in atmosferinin şiddetli tedirginliği ve hatta, sen zamanlarda bilimin oldukça ilgisini çeken kırmızı noktası; a) Raja-yıldızının yer değiştirmesine bağlıdır. b) Raja-yıldızınm etkisine bağlıdır. Uzaydaki halihazır yerinde, farkedilemeyecek kadar ufak dahi olsa, ihtiva ettiği metalik maddeler genişlemekte ve giderek kendilerini gaz halinde sıvılara dönüştürmektedirler». 

1930'larda, Mahatma Morya tekrar bu astronomik cisimden bahsetmistir: 

«Çok önceden, ışık veren yeni cismin yaklaşmakta oldu-Bunu, ancak henüz gözlenemeyeceğini söylemiştim.» (Ref. 9). 
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4 BÖLÜM 
BUDİZM'İN MESİH”İ MAITREYA VE GELİŞİ 


a — Tibet'li Lamalar'ın, Maitreya'yı Anlatımları ve Yeni Enerjiler 


Yazar ve araştırmacı Andrew Thomas ile bir Tibet Manastırındaki Baş Lama arasında geçen bazı ilginç konuşma- lar gelecek olan Buddha'ya, Maitreya'ya değinmektedir: 

«Ertesi sabah vadiyi terkederek manastıra ulaşan keçiyolunu tırmandım. Manastıra vardığımda beni karşılayan Baş Lama, dondurucu soğukta yaptığım o yolculuktan sonra çok iyi gelen Darjeeling çayı ikram etti. Sonra, bazı Tibet kitapları göstererek içindekileri izah etti. Mabedin içinde, karanlıktan dolayı daha önceden farketmediğim birtakım sancaklar asılı duruyordu. Bilgin-lama bir mum alarak beni bu 'tankalar'ı (sancaklar) incelemeye davet etti. 

— «Bu, Maitreya'nın, gelecek olan Buddha'nın tankası. 
Gülümsemesi ve dimdik durması misyonunun hayırlı olduğunu ve ANİDEN geleceğini belirtiyor.» 

— «Dinlerin çoğu böyle bir Mesih'e ya da Avatar’a inaniyor,» diye yorum yaptım, «Ancak, gelecek olan Maitreya insanlığa barış getirebilir mi?» 

— «Sorduğun soru bana, üç Yüce Arhat'ın gençliğimde öğrettiklerini hatırlatıyor. Şöyle demişlerdi: “Dünyanız bir felakete doğru ilerlemeye devam ediyor. İnsanlık dünyayı ancak spiritüel bir ıslahat ile kurtarabilir”. Sonra cesaretle 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araya girdim — «Fakat, gelecek olan Maitreya, yeni Buddha onu kurtaramaz mı?» Üstadlardan biri yanıtladı: “Maitreya, yolu gösterecek, ancak bu yolda yürüyüp yürümemek insanlığa bağlı olacak.” 

— «Akılsız dünya insanlarının, kozmik “sonsuz yükseliş” yasasına nasıl karşı çıktıklarını görebiliyorum.» dedim. 


— «Kötülük zirvesine çıktığı ve terazinin kefeleri, nefret, cehalet ve ahlaki bozuklukların yükünü kaldıramadığı zaman Şambala (*), Dhyan Chohanlar”dan (Kozmik ve gezegene ait Üstün Varlıklar), Jiipiter’in ötesindeki astronomik cismi daha yakına getirmelerini ve onu parlak kılmalarını rica edecektir. Yeni radyasyon bu gezegen üzerindeki tüm yaşamı dönüştürecektir.» (Bkz: Bölüm 3/c). 

— «Bu yüce kozmik olay ne zaman yer alacak?» 

— «Bu yeni ışıklı gök cismi yüzyılın sonlarına doğru görülecek, ancak, yaklaşması yıllar alacak.» 

Hâlâ daha Maitreya'nın tankası önünde durduğumuz için bir soru daha sormaya karar verdim: 

— «Maitreya'nın gelişi nasıl olacak?» 

— «Yirminci yüzyılın son çeyreğinde insanlık, dünya tarihinin bu kritik devresinde Arhatlar'ın, hatta Maitreya'nın kendisinin gelişine hazırlanmalıdır. Yüreğin Emri (The Commandment of the Heart) tüm insanların önüne serilecek (Yürek sembolü bir sonraki çağın, ‘Maitreya Çağı'nın alâmeti- dir; devreler bilimi Kalachakra böyle söyler). Bu sebepten, Gize Sfenksi uyarısını duyurduğu zaman büyük şeyler için hazırlan.» (Ref: 9). 


b — Prof. N. Roerich'in, Maitreya Hakkında Aktardıkları 


Yazar, ressam ve kâşif Profesör Nicholas Roerich, Ti- 


(0 Şambala: Bkz. Agarta: Yeraltı Aydınlık Dünya Devleti, Istanbul, Bilim Araştırma Merkezi Yayınevi, 1977. 
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betin ‘Maitreya Çağı' ile ilgili yazılı ve sözlü tradisyonunu şu sözlerde özetlemiştir: 

«Maitreya'nm tezahürlerinin, savaşlardan sonra geleceği söylenmiştir. Ancak, nihai savaş Gerçek Öğretim için olacaktır. Fakat, Şambala'ya karşı çıkan herkesin tüm faaliyetleri alaşağı edilecek ve dalgalar evlerini sürükleyip götürecek.» 

Aynı kaynakta Roerich, geniş bilgi sahibi lâmalardan duyduklarını da aktarmaktadır: 

«Yıldızlar yeni bir çağ tezahür ettirmektedir. Kozmik ateş bir kez daha dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanlık bir kez daha, ruhun yeterince gelişip gelişmediğini görmek üzere denenecektir.» 

Tibet'in eski zaman bilgilerinden açıkça anlaşılmaktadır ki, temel düşüncesi “spiritüel yükseliş? olan ve büyük bir anlam taşıyan yeni bir çağa girmekteyiz. Şimdiki dönemin maddeci karakterinden dolayı, maddeciliğe dayalı bir uygarlıktan spiritüel bir kültürel ve uygarlığa dönüşmek kuşkusuz acısız olmayacaktır. 


с — Gautama Buddha'nın, Maitreya Hakkındaki Açıklamaları 


Yıllar geçtikçe, Buddha Shakyamuni'nin öğretisinin etkisi giderek tükenmekte ve dikkatler Maitreya'ya, gelecek olan Buddha'ya yönelmektedir. Maitreya”nın halihazırda Tushita cennetinde ikamet ederek son enkarnasyonunu gerçekleştirmek üzere uygun zamanı beklediğine inanılmakta- dır. Adı, arkadaş, arkadaşlık anlamına gelen ‘mitra’ kelimesinden çıkmıştır. Arkadaşlık, aynı Hıristiyanlık'taki “sevi’ gibi, Budizm'in temel erdemlerindendir. 

Günümüzde, birçok Budist, O'nun gelişini ümitle beklemektedir. Güney Asya'da bu bekleyiş pek ağırlık kazanınamış olmasına karşılık Orta Asya'da büyük bir dini arzu- 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nun kaynağı olmaktadır. Maitreya'nın enkarnasyonu sırasında doğmak, birçok Tibetli ile Moğol'un en büyük arzusudur. 
Çeşitli dağlardaki kayalar üzerinde rastlanan, «Gel, Maitreya, gel!» yazısı bu özlemin en belirgin kanıtıdır. 

Maitreya'nın yaşamı, Pali, Sanskrit, Çin ve Tibet dillerinde yazılmış olan birçok belgede anlatılmaktadır. Burada, tarihi belli olmayan tipik bir Sanskrit çeşitleme sunuyoruz: 

Sariputra, öğretinin büyük generali, en bilge ve görkemli, dünyaya olan şefkatinden dolayı Buddha'ya sordu: 

— «Bir zaman önce bize, gelecekteki bir dönemde dünyaya önderlik edecek ve Maitreya adını taşıyacak olan geleceğin Buddha'sından söz etmiştiniz. Şimdi, O'nun güçleri ve mucizevi yetenekleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorum. Bana onlardan bahsedin, Ey insanların en iyisi!» 

Buddha yanıtladı: 

— «О zaman okyanus, suyunun çoğunu yitirecek ve simdikinden çok daha az olacak. Neticede, bir dünya hükümdarı, okyanusu geçmekte zorluk çekmeyecek. Hindistan, bu Jambu adası her yerde iyice düz olacak, genişliği onbin fersah gelecek ve bütün insanlar onun üzerinde yaşamak ayrıcalığına sahip olacak. Sayılamayacak kadar çok olan sakinleri hiçbir suç işlemeyecek ya da kötü harekette bulunmayacak, ancak, iyilik yapmaktan zevk alacaklar. O zaman toprak bile dikensiz olacak ve yeşil bir çimen örtüsü ile kaplanmış bulunacak, biri üzerine atladığı zaman göçer ve pamuk ağacının yaprakları gibi yumuşacık olur. Toprağın tatlı bir kokusu vardır ve üzerinde, çalışmaya hiç gerek kalma- dan, lezzetli pirinç yetişir. Dolgun ipekli ve çeşitli renkte diger kumaşlar ağaçlardan tomurcuklanır. Ağaçlar, aynı anda yapraklar, çiçekler ve meyvalar vereceklerdir; sesin ulaşabileceği kadar yüksektirler ve sekiz yıllık ömürleri vardır. O zaman insanların hiçbir kusuru yoktur, aralarında ahlaki suç bilinmez ve şevk ve sevinç ile doludurlar. Bedenleri çok iridir ve derileri güzel bir tona sahiptir. Güçleri olağandışıdır. Sadece üç tür hastalık bilinir - insanlar barsaklarını boşaltmalı, yemeli, ihtiyarlamalıdırlar. Kadınlar ancak beşyüz yaşma vardıkları zaman evlenirler. 

«Ketumati kenti o zaman başkent olacak. Burada, adı Shankha olan dünya hükümdarı oturacak. Shankha, okyanusun sınırlarına kadar dünyayı yönetecek ve Dharma'yı (Erdemi) geçerli kılacak. O, mevkiine yüzlerce değerli eylemin gücü ile yükselmiş yüce bir kahraman olacaktır. Spiritüel danışmanı, Subrahmana adındaki, çok okumuş, Vedalar'ın dördünü de iyice bilen ve Brahminler'in tüm irfanına vakıf bir Brahmin olacaktır. Bu Brahmin'in de, Brahmavati adında, güzel, çekici, yakışıklı ve ünlü bir karısı olacaktır. 

«Maitreya, insanların en iyisi, o zaman Tushita cenneti- ni terkederek, son enkarnasyonu için o kadının rahmine girecek. Tam on ay süreyle kadın onun parlak bedenini taşıyacak. Sonra, güzel çiçeklerle dolu bir koruya gidecek ve orada, oturarak ya da yatarak değil de ayakta bir ağacın dalma tutunarak Maitreya'yı doğuracak. İnsanlar arasında en yüce olan O, güneşin bir bulut kümesinin üzerinden hakim olup da ışıması gibi kadının sağ yanından zuhur edecek. Rahmin kirleri tarafından, bir lotüs çiçeğinin su damlalarınca kirletildiginden daha fazla kirletilmeyerek bütün bu Üçlü (Triple) dünyayı nuru ile dolduracak. Doğar doğmaz ileriye doğru yedi adım atacak ve ayağını bastığı yerde bir mücevher ya da bir lotüs çiçeği bitecek. Gözlerini on yöne doğru kaldıracak ve şu sözleri söyleyecek: 

«Bu benim son doğumum. Bundan sonra gene -— doğma durumum olmayacak. Buraya bir daha hiç gelmeyeceğim, ancak, tamamen arınmış olarak Nirvana’ya hak kazanacağım!» 

Gautama Buddha devam eder; 

«Babası oğlunun üstün insana ait otuziki İşareti de taşıdığını görünce ve kutsal mantraların ışığı altında bunların imölarını dikkate aldığında sevinçle dolacak, çünkü, mantraların belirttiği gibi, oğlunun önünde iki yolun bulunduğunu bilecek; ya, bir EVRENSEL HÜKÜMDAR ya da bir YÜCE BUDDHA olacaktır. Ancak, Maitreya büyüdükçe, Dharma (Erdem) O'nu etkisi altına alacak ve O da yaşayan herşeyin ızdırap çekmek zorunda olduğunu düşünecek. Uzaklara ulaşan semavi bir sesi, derisinin altın renginde bir tonu olacak, bedeninden yüce bir nur yayılacak, göğsü geniş, kol ve bacakları iyice gelişmiş olacak ve gözleri lotüs çiçeğinin taç yapraklarına benzeyecek. Bedeni seksen kübit (*) yükseklifinde ve yirmi kübit genişliğindedir. 84.009 kişiden meydana gelen maiyetini mantralar konusunda eğitecektir. Bir gün, bu maiyeti ile birlikte evsiz barksız yaşama başlayacak. O zaman bir ejderha ağacı, altında aydınlanacağı ağaç olacak. 
Ağacın dalları elli fersaha ulaşacak ve yaprakları altı ko'dan öteye yayılacak. Bu ağacın altında Maitreya, insanların en iyisi, yüce aydınlanmaya erecektir - bu hiç şüphe götürmez. 
Aydınlanışı, aynı, evsiz barksız yaşama başladığı gün gerçekleşecektir. 

«Sonra, yüce bir ermiş olarak mükemmel bir sesle, hayırlı olan ve tüm kötülükleri ortadan kaldıran —yani, kötülük keyfiyeti, kötülüğün kökeni, kötülüğün aşılması—, gerçek erdemi (dharma) ve güvence getiren ve Nirvana'ya ulaşan kutsal sekiz katlı yolu (eighfold path) vaz edecek. İtikatta bunlar için hazır olan nesli gördüğü için Dört Verite'yi açıklayacak ve Dharma'sını dinleyenler hemen dinde ilerleme kaydedecekler. Güzel çiçeklerle dolu olan bir parkta toplanacaklar ve topluluğu yüz fersahtan fazla yer kaplayacak. Maitreya'nm rehberliği altında yüzbinlerce varlık dini bir yaşama başlayacak. 

«О anda, Maitreya, şefkâtli öğretmen, çevresinde toplananları gözden geçirerek şunları söyler: 

«Ermislerin en iyisi, kurtarıcı, dünyanın gerçek koruyucusu, 


(©) Kübit: Bir uzunluk ölçüsü. 
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gerçek Dharma'nın muhafızı Shakyamuni hepinizi gördü. Sizi kurtuluş yoluna çıkaran O idi, ancak, bunu kesinlikle hak etmeden önce benim öğretimim için beklemeniz gerekiyordu. Shakyamuni ye güneşlikler, sancaklar, bayraklar, parfümler, çelenkler ve merhemler ile tapındığınız içindir ki benim öğretimi dinlemek üzere buraya geldiniz. Shakyamuni'nin kabrine sandal ağacından merhemler ya da dövülmüş safran sunduğunuz içindir ki benim öğretimi dinlemek üzere buraya geldiniz. Her zaman Budha'ya, Dharma'ya ve Samgha'ya sığındığınız içindir ki benim öğretimi dinlemek üzere buraya geldiniz. Shakyamuni'nin ilâhi takdiri altında, ahlâki kuralları gözetmeyi deruhte ettiğiniz ve bunu gerçekten yaptığınız içindir ki benim öğretimi dinlemek üzere buraya geldiniz. Keşişlere ver diğiniz hediyeler — kisveler, yiyecek, içecek ve çeşitli ilaçlar içindir ki benim öğretimi dinlemek üzere buraya geldiniz. Kutsal dinlenme günlerini her zaman gözettiğiniz içindir ki benim öğretimi dinlemek üzere buraya geldiniz.» 

«Bin gözlü Shakra, tanrıların görkemli kralı çok mem- nun oldu, dünyanın önderini selamladı ve O'nu şöyle övdü: 

‘Ey insanların en asili, sana biat ederiz! Tüm insanların en iyisi, sana biat ederiz! Ey Maitreya, kitlelere merhamet et!’ 

Cok güçlü Mara da orada bulunacak ve o da diinyanm önderini selamlayarak övecek. Tanrılar'dan oluşan maiyeti ile Brahma da semavi sesi ile gerçek Dharma'yı ifşa edecek. Dünyanın her yanı, dışa yönelik eğilimleri kurumuş, kusurlarından kurtulmuş, kendilerini “oluş'a (becoming) bağlayan tüm bağlarını koparmış olan Arhatlar'la dolup taşacak, Tanrılar, insanlar, Gandharvalar, Yakshalar ve Rakshasalar ve de kudretli Ejderhalar sevinç içinde öğretmen'e tapınacaklar. Ayrıca, şüpheleri ortadan kalkacak ve arzularının selleri dinecek: tüm sefaletten kurtulmuş olarak ‘olus’ okyanusunu geçmeyi başaracaklar; Maitreya’nin öğretisinden dolayı kutsal bir yaşam sürecekler. Artık hiçbir şeyi kendilerinin olarak addetmeyecekler; hiçbir şeye, ne altına 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ue de gümüşe, ne eve ne de akrabalara sahip olmayacaklar! 
Ancak, Maitreya’nin rehberliği altında kutsal bir zahitlik yaşamı sürdürecekler. İhtirasların ağını yırtmış olacaklar, translara girmeyi başaracaklar ve onlarınki bir sevinç ve mutluluk bereketi olacak; çünkü, Maitreya'nın rehberliği altında kutsal bir yaşam sürdürecekler. 

«Maitreya, insanların en iyisi, 60.000 yıl süreyle tüm varlklara karşı şefkâtli olan gerçek Dharma'yı vâz edecek. 
Milyarlarca varlığı gerçek Dharma'sının disiplinine soktuktan sonra, bu önder en sonunda Nirvana’ya girecek. Bu yiice ermiş Nirvana'ya girdikten sonra gerçek Dharma'sı (Erdem'i) onbin yıl daha varlığını sürdürecektir. 

«Bu nedenden, düşüncelerinizi, iman içinde, Fethedici Shakyamuni'ye doğru yüceltin! Çünkü o zaman, mükemmel Buddha, insanların en iyisi Maitreya'yı göreceksiniz! Geleceğin iyiliği ile öylesine dolu bu harikulade şeyleri işittiğin- de yüce bir imanla aydınlanmayacak kadar karanlık bir ruh kimde bulunabilir ki! Bu nedenden, spiritüel yücelik için özlem duyanlar gerçek Dharma'ya saygı göstersin, Buddha- lar'ın dinine karşı düşünceli olsun.» (Ref: 4). 


SIRIUS MİSYONU 
Göksel İşlev, 2. Kademe Sonu 


Not: Orijinal metinde gelecek zamanla şimdiki zaman karışık olarak kullanıldığı için çeviri de aynı düzende yapılmıştır. 
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Ge 

Meryem ana Tanrıyı doğurmadı 

Meryem ana Tanrının anası değil 

Meryem ana analardan bir ana 

Meryem ana bir oğlan doğurdu 

Adem oğullarından bir oğlan 

Meryem ana bundan ötürü güzel bütün suretlerinde 

Meryem ananın oğlu bundan ötürü kendi oğlumuz gibi yakın bize. 


(ae) 
Nazim HIKMET 
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MEXICO CITY — Küba lideri Dr. Fidel Castro, İsa Peygamberin «Büyük bir devrimci» olduğunu ve Hıristiyanlık ile «Küba sosyalizmi» arasında hiç bir çelişki bulunmadığını söylemiştir. 

Küba Haber Ajansının bildirdiğine göre, Castro, Hazreti İsa'nın öğretileri ile sosyalizm arasında büyük benzerlikler olduğunu ileri sürmüştür. 

Küba devriminden sonra yeni yönetim ile katolik kilisesinin arasının açıldığını anlatan Castro, kiliseyi «zenginlerin kilisesi» haline gelmekle suçlamıştır. Castro, Hazreti İsa'nın hayatını yakından incelediğini ve Hazreti İsa'nın kendisini fakirlerin, ezilmişlerin ve istismar edilenlerin savaşına adamış ve haksızlıklara karşı mücadele veren bir devrimci olduğunu söylemiştir. 

Castro, bu demeci, geçenlerde Jamaika'yı ziyaret ettiği sırada kilise liderleri ile görüşürken vermiştir. 

Eski Roma'da hıristiyan olmanın, Pinochet yönetimindeki şimdiki Şili'de, komünist olmaktan çok daha az kötü olduğunu anlatan Castro, Küba'da, hiç kimsenin dini inançlarından dolayı soruşturmaya maruz kalmadığını ve halen, Sosyalist Küba Yönetimi ile kilise arasında ilişkilerin düzelmekte olduğunu kaydetmiştir. (a.a.). 


Kaynak : 5-11-1977 tarihli Cumhuriyet Gazetesi, 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AdARTA 


Yunu?) атик ит ити 


UFO 


BİLİMSEL KURAMLARI 


ÖLÜM ve ÖTESİ | 


BİLİMSEL İNCELENİMİ 


MENEDOĞMAK 


BİLİMSEL İNCELENİMİ 


AGARTA eDunyanin Bedenli Gercek Işık Yöneticisi. 
«Sonsuz Tünel Sıstemlerindeki Gizli Ülke, »Agarta'nın Gizli Giriş Kapıları, 
«Çesitli Gizemlerin Agarta İle İlişkileri, »Agarta'nın Bilge Mahatma'ları, 
»sAgarta'nın Açığa Çıkacağı Dönem 
Bl... 


1.Kitap 25 TL, 


UFO BİLİMSEL KURAMLARI 
«Çağdaş Gizem, UFO'lar ve Yapıları e Yeryüzü Deneysel UFO Etüdleri, eKarsit-Cekim Deney Cihazları. 
«Bir Bilim Akademisinin UFO Uçuş Tezi. 
ə Dünya Fizik Yasalarına Karsı UFO'lar. 
ə UFO'lar ve Kozmik Enerji Sorunu. 


2.Kitap 25TL. 


AKUPUNKTUR 
» Akupünktür ve Binlerce Yıllık Geçmişi, 
» Aküpünktür Uygularna ve Sonuçları, 
«Tıp Bilimi ve Aküpünktür. 
ə Bedenin Şaşırtıcı Elektriksel Düzeni. 
e Çin'de Aküpünktür ve Doktorlar. 
ə Edgar Snow'un Çin'deki Gözlemleri. 


vəl 3 Kitop 25 TL, 


ÖLÜM ve ÖTESİ 
«Ölüm Deneyimi Geçirenlerin İzlenimleri, ə Beden Dışından Bedenin Seyredilisi. 
ə Ölüm Anında Görülen Vizyonlar. 
əÜİlüm Ötesi Alemi ve Yapısı, 
»Öte Alemde Karşılaşılan Varlıklar, ete Alemin Yüksek Mintikalari, 


£.Kitop 22) yk: 


REENKARNASYON ə Yeryüzünde Kaç Kez Dogulur ? 
ə Aynı Kisi Erkek veya Dişi Doğabtir. 
ə Gene- -Doğma” nin Biimsel Kanıtları, ə Geçmiş Yasam Anı ve İzlerinin Tespiti. 
ə Her Yaşam Sonunda Öte Aleme Geçiş. 
ə Gene Doğmak ve Çesitli Sorunlari, 


5.Kitap al 25116 


UFOLOJİ 


ə Uzaylı İnsanlar ve UFO'ları, 

«UFO Bilimi ve Kürsüleri. 

«UFO'lojist Bilim Adamları'nın Yorumları, ə Dünya'da UFO Çalışmaları, 

« UFO Sorunu Karşısında A.B.D. 

« UFO Sorununun Aracı ve Yönü. 


6.Kıtap ley TL, 


PARAPSİKOLOJİ ə Beden ve Olağanüstü Saklı Yapısı. 
s Beşduyu-dışı Çeşitli Yüksek Melekeler, ə Parapsikoloji ve Tarihçesi. 
• Parapsikoloji ve Bilim Adamları. 
„ Hassas Kişiler ve Yüksek Tezahürleri, 
«Cesitli ESP Olayları ve Etüdleri. 


7.Kitap ps yik, 


TELEPATİ e Sovyetler Birliği'nde Telepati Arastırımı «Çesitli Telepati Teori ve Pratikleri. 
» Telepati ve Çeşitli Enerji Kavramları, sÜnlü Bilim Adamları ve Telepati. 
ə Uzay ve Sualtı Telepati Deneyimleri. 
• Telepati ve Biyolojik Etki-Tepkileri . 


8.Kitap 25 TL. 


EKMİNEZİ 


e Trans Altında Geçmiş Kişiliklere Bürünüs , 


» Geçmis Yasam Bantlarnn İncelenimleri , ə Ekminezi'nin Bilimsel Kanıtları. 

a Bedenli ve Bedensiz Geçmiş Yaşamlar. 
» Geçmis Yaşamların Pskolojik Kalıntıları, ə Öte Alem ve Yasamının İncelenmesi. 


9.Kitop 90 TL, 


MU UYGARLIĞI a Batık Bir Uygarlık ve Kanıtları. 
» MU Uygarlığı ve Cesitli Kalıtları. 
« MU Uygarlığı ve Görkemli İnsanlığı ə İnsanlığın İlginç Çok Uzak Geçmisi a MU Uygarlığı ve Uzaylı Varlıklar. 
„МО nun Uygarlığımızdaki Torunları. 


10. Kitap 30 TL. 


ТЕКІ VARLIKLAR BİLİMİ 


PARAPSİKOLOJİ | 
OLAĞANÜSTÜ 
YETENEK ve DUYULAR BİLİMİ 


TELEPATİ 


UZADUYUM 
BİLİMSEL İNCELERİMİ 


EKMİNEZİ 


GEÇMİŞ YAŞAMLARA 
TRANSLA GERİ DÖNÜŞLER 


TARİH-ÖNCESİ 
EVRENSEL UYGARLIK 


NEO SPİRİTİZM NEO SPİRİTİZM MODERN SPİRİTİZM 


ə Spiritizm ve A.Kordec'in Fonksiyonu. 

e Neo Spiritizm, Dr Ruhselmanin Fonksiyonu. 
ə Altın Çağ ve Neo-Spiritizm'in Fonksiyonu. 
e Dünyayı Yöneten Yüksek Varlık Sistemleri. 
ə Dünya'nın Yüksek Vibrasyonel Mekânları. 

ə Evrensel Vazife Mekanizması İlk Bilgileri. 


ALLAR DAREQC 


11, Kitap 30 TL, 
UFO 
APOLLO UFO-APOLLO UÇUŞLARI 
ORTAK T7AY VCİSLARI «Tüm Apollo Uçuşlarında Görülen UFO'lar. 


» Apollolar'ca Çekilen UFO Film ve Fotoları, в NASA ve Apollolar Gizli UFO Görüşmeleri. 
e Apollo-13'ün Görevi ve Aylılar'ın Tavrı. 

ə Ay Üzerinde Görülen UFO'lar ve Yapılar. 

e Astronotlarin, UFO Gözlem Konuşmaları. 


12.Kitap 30 TL. 


SPEKTRA 
URI GELLER 


LLUN СИ mlarayu 


SPEKTRA -URI GELLER 


eHoova Planeti ve Yeryüzündeki Misyonu, eHoova'nin Spektra Uzay Gemisi. 
»Spektra'nın Dünya Üzerindeki Misyonù. 
»Spektra'nın Yeryüzüne İnmesi Sorunu. 
eUri Geller Hoova'nın Medyomu'dur. 
eUri Geller'in Olağanüstü Yetenekleri. 


13.Kitap БЕШ 


İ"zəYLLAR — 


e Uzaylılar Nereden Geliyorlar... 

a Uzaylılar Ne Amaçla Dünyodalar... 

• Uzaylılar Nasıl Yaşıyorlar... 

ə UFO'lar Nasil Uçmaktadırtar... 

• UFO”lar Boyut Değistirebilirler mi.., 
«UFO'lar Kimlerce Yönetilmektedir... 


14.Kitap 23m 


ÖLÜM v: AHRET 


TEMEL BİLGİLER 


ÖLÜM VE AHRET e Ölen Kişinin İlk İzlenimleri. 
ə Öte Alemdeki İlk Saskinliktar. 
«Öte Alemden Dünyaya Doğmak. 
ə Ölüm Karşısında Tibbn Sınırları. 
ə Ecelini, Kişi Kendi Hazırlar. 
e Yaşam — Ölüm, Rehberlerce Ѕорќагг, 


Ь 15.Kitap zıl. 


UZAYLI İNSANLAR 
«Karbon ve Silisyum Yaşam Kimyaları. 
» Yeryüzünde Elegeçirilmiş Uzaylı Cesetleri ə Uzaylıların Cesetlerinin Biyolojik Tahlitleri. 
ə Aramızdaki Uzaylıların Orijinal Resimleri. 
e Yeryüzünde Uzaylılara Ait Mezarlar. 
«Değişik Organik Yapılı Dişdünydlitar, 


16.Kitap Aa Tee 


KOZMOS'DAN DÜNYALILARA eUMMO Planetinden Yeryüzüne Gelen Grub. 
a UMMO Planetinden Gelenlerin Faaliyetleri, eUMMO Rehberlerinin İnsanlığa Mesajları, 
•ОММО Rehberlerinin Aktardıkları Bilgiler. 
ə UMMÜ Planetinin Astronomik Konumu. 
»UMMO Planetinin Yeryüzündeki Misyonu, 


izn e 251 


. DÜNYA ÖĞRETMENİ eDunya Öğretmeni'nin Ceşitli Menkibeleri. 
«Ceşitli Dinlerin Bekledikleri Kurtarıcılar. 
«Kurtarıcı'nın Tanımları ve Kehanetleri., eDunya Öğretmeni ve Altın Çağa Giriş. 
» Kurtarıcı Nereden ve Nasıl Gelecektir. 
»Mesih Kıyamet Günü, Öğretmenidir. 


18.Kitap 25 TL, 


UZAYLI İNSANLAR 


BİLİMSEL İNCELENİM 


KOZMOS'DAN 
DÜNYALILARA 


Used PLAKETİ Mİ 


DUNYA 
ÖĞRETMENİ 


vE 
ALTIN ÇAĞ REHBERLİĞİ 


ER 
1 
| 8 | 
ES 
1 
[16 | 
[19 | 
1221 
25| 
26| 
gu 
| 29| 


29 


5.05... 


i - ÖDEMELİ İSTEYENLERİN DİKKATİNE - | i — Sipariş mektubuna, РТТ masrafı olarak 9TL.‘Uik posta putu eklenmelidir. { i — Koti ihbar mektubumuzu izleyen 15 gün zarfında kitap kolisi ilgili PTT şubesinden alınmalıdır. f 
: — Sipariş mektubuna; isim, adres ve istenen kitaplar ve adetleri belirgin olarak: yazılma» į i иг. | 
İ Yeni kitaplarımız kısa aralıklarla ve sürekli çıkmaktadır. İlanlarımızı izleyebilir “veya : mektupla sorabitirsiniz. j 


i BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZİ PK-1072 Istanbul 


İnsanlık, şu dünya okulunun son sınıfına ve dünya evrim yolunun son aşamasına gelmiştir. Artık herşey ve herşeylerin bilgi ve bilinç üzre görülebilip, yargılanabileceği bir açıklığa çıkılmaktadır binbir kısır döngüler çemberlerinden. Bu en kutlu çağa girişin bir Göksel Rehberlik ile olacağı bellidir. Ve bu en kutlu çağın yani Altın Çağ'ın Göksel Bilgi ve Bilgeliği'nin de tanıtılması gerekmektedir. 

Altın Çağ'a rehberlik edecek bir Vazifedar Kadro, yeryüzünde, kendilerine verilmiş olan bu Kutlu Vazife'nin gerçekleştirilmesi yolunda uğraşılarını sürdürmektedirler. Onların oluşturdukları Işık Merkezi'nin tüm Göksel Rahmet ve Ergileri, günü ve sırası geldiğinde tüm dünya insanlığının gerçek evrim yol ve yönüne konulacaktır ve insanlık ancak, bu Işık Merkezi'nin içine girip ışık varlık olarak öte yana geçip artık ışıklı olan evrim yolundaki yüksek yürüyüşüne devam edebilecektir. 

İnsanlık şunu bilmelidir ki, Vazifedar Kadro'nun hiçbir kişisi, tüm insanlığa verilecek olan Göksel Altın Çağ Öğretisi'nin yanında ve karşısmda ancak bir beşer olmaktan öte bir değere sahip değildirler. Bu yüzden, tüm varlıklarımızla şahıslara değil, ancak o Kutlu Vazife'nin Işık Öğretisi'ne yöneleceğiz ve bizler de o kutlu Göksel Işık Bilgeler gibi olmaya çalışacağız. 

Bu kitapla şu hususlara ilişkin bilgi edinebilirsiniz : 

Çeşitli Mistik Öğretilerin bekledikleri Kurtarıcı. 

Her Öğreti'nin kendine özgü Kurtarıcı kavramı. 

Beklenen Kurtarıcı'nın Yargılanım Son Gün Gelişi. 

Altın Çağ'a giriş ve Soyut Mesih Kavramı. 

Altın Çağ'a giriş ve Somut Mesih Kavramı. 

Altın Çağ'a giriş ve Gerçek Mesih Kavramı. 

Gerçek Mesih, Altın Çağ Göksel Öğretileri'dir. 

Gerçek Mesih, Altın Çağ Göksel Enerjileri'dir. 

Gerçek Mesih, Altın Çağ Göksel Bilgeliği'dir. 

Fiatı: 25 TL. 


